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Beste filmvrienden en vriendinnen, 

 
Na het overlijden van de door mij zeer gewaardeerde voorzitter van de Noordwijkse 
filmclub, Ben Teeninga, is die club opgehouden te bestaan. 
Wat ook voor onze club consequenties heeft, want zij deden mee aan Cinefleur, dus 
waren we nog maar met vier clubs in plaats van vijf. 
 
Gelukkig heeft Haarlem een vervanger gevonden en wel Filmclub IJmond. Wij heten 
ze van harte welkom en hoop vele jaren samen te werken. 
 
Het eerstvolgende Cinefleur-festival moet door AMFI '66 worden georganiseerd. Piet 
Hijzelendoorn is daar de trekker van, maar hij kan dat natuurlijk niet alleen. Als 
iemand zich geroepen voelt, meld je aan bij Piet. 
Natuurlijk hopen we op net zo'n grote opkomst als vorig jaar en dan natuurlijk ook 
gezellig uit eten (ZIE FOTO HIER ONDER). 
 
Dit weekend ben ik in Zeist met een paar fanatieke filmers, die gaan proberen om 
binnen 48 uur een complete film te maken. Ook onze Han doet eraan mee, en ik ga 
er een verslag van maken. 
 
Als je dat wil, kan je een week later, 11 en 12 november, de films en het verslag in 
het FIGI-theater in Zeist bekijken op het NOVA-Filmfestival. 
 
Ik hoop jullie allemaal dinsdagavond 7 november te zien op de doe-avond op de 
club. Voor diegene die geen camera heeft, er zijn er 2 ter beschikking. 
 
Tot dinsdag, 
 
Ton Zeegers 
 

 



Nieuwsbrief, nr. 7. Oktober 2023 

Het is herfst en dan vallen alle blaadjes van de bomen. Voor veel mensen is dat het 

mooiste jaargetij vanwege de mooie herfstkleuren. Een mooi moment om de 

camera te pakken en dit tafereel vast te leggen. Dus lekker filmen maar.  

Op 24 oktober hebben we Steven Geldof bij ons op de club gehad die ons uitlegde 

hoe je op verschillende manieren in films, emotie kan toepassen. Dat kan natuurlijk 

in een speelfilm, documentaire of reportage zijn. Want zeg nou zelf, hoe meer 

emotie er in een film zit, hoe gevoeliger en pakkender zo’n film wordt. En daar zijn 

juryleden ook erg gevoelig voor. Op deze avond was er ook weer een aantal leden 

van filmclub Aalsmeer bij ons te gast. En ook te gast was de zoon van onze 

toekomstige penningmeester, die net als zijn vader het filmen ook in zijn bloed 

heeft.  Wie weet misschien wel een nieuw lid, want jong talent kunnen we zeker wel 

hebben op onze club AMFI ’66. 

De komende maand november hebben we weer een aantal festivals, die gehouden 

gaan worden. Ook al heb je geen film ingeleverd op één van die festivals, is het 

natuurlijk wel de moeite waard om eens naar zo’n festival toe te gaan. Je zult zien 

dat je er achteraf geen spijt van zal hebben, en het sociale contact met je mede- 

hobbyisten blijft altijd een gezellig moment en je leert zo ook nog eens van elkaar.  

In het weekend van 11 en 12 november is er weer het NOVA Filmgala in Hotel 

Theater Figi in Zeist. Je kunt er voor kiezen of je er één of twee dagen naar toe gaat. 

En als je kiest voor twee dagen, kan je in het prachtige hotel, voor een redelijke prijs, 

een overnachting boeken. Op de website van de NOVA vind je een link hoe je een 

overnachting kunt boeken met korting.  

Op zondag 26 november is er weer een Interclubontmoeting, die gehouden zal gaan 

worden in de Stoomhal in Wormer (Pakhuisplein 44, 1531 MZ Wormer) door NH’63.  

Per club mogen er deelnemers aan meedoen met 3 of minder films met een totale 

lengte van maximaal 30 minuten. En AMFI doet daar natuurlijk ook aan mee. De 

films die van onze club te bewonderen zijn op het witte doek zijn de films 

"Blind Date", "Geen zuivere koffie" en "Verrassend Europapark".  

Op dit festival krijgen we ook te horen wat het thema wordt voor de Opdracht.  

Daar kunnen natuurlijk alle clubs uit de regio hun fantasieën de vrije loop laten in 

wat voor genre film dan ook. En onze club gaan hier natuurlijk ook van profiteren in 

de vorm van misschien wel weer een speelfilm.  

Momenteel zijn dit weekend, Ton en Han, met nog anderen, bezig met het maken 

van een film in 48 uur. En vaak met veel druk heb je de prachtigste films. 

John Beekman 

 



Verslag Amfi avond 10 oktober 2023  

Ledenvergadering en bespreken "Spreekwoorden en Gezegdes" 

Om acht uur opende onze voorzitter Ton Zeegers de vergadering. 

Carel vd Wijngaard ligt in het ziekenhuis en kon deze avond dus niet 

aanwezig zijn. Jan Elseman schuift aan bij het bestuur als waarnemend 

penningmeester van Carel. 

Er werd veel besproken van wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en 

wat we nog willen gaan doen op de clubavonden en natuurlijk ook 

daarbuiten. Op 1 oktober hebben we het Amateur Speelfilm Festival (ASF) 

gehouden, wat weer een groot succes was. Op 9 oktober organiseerde 

NH’63 weer "In de Hoofdrol" wat werd gehouden bij Film- en Videoclub 

Aalsmeer, waarin Nancy Dijkman ons alles vertelde over emotie in films. 

We hebben ook weer de Harddraverij-films mogen maken. Met andere 

woorden: we zijn goed bezig met onze club en willen in de toekomst nog 

veel meer gaan doen binnen en/of buiten onze club Amfi’66. 

Na de pauze gingen we nog wel even door met vergaderen, maar moesten 

het op een gegeven moment toch afsluiten, omdat Jan ons nog wat wilde 

vertellen over spreekwoorden.  

Eerst liet Jan ons een kleine impressie zien van het geslaagde ASF. 

Daarna liet hij een paar korte filmpjes zien, waarin spreekwoorden waren 

verborgen:  

1: Als de kat van huis is, dansen de muizen. 

2: Water naar de zee dragen. 

Dit waren maar twee voorbeelden van de honderden spreekwoorden die 

wij in Nederland hebben. En liet ons ook nog een schilderij zien van  

Pieter Bruegel waarin wel 100 spreekwoorden zitten verborgen. 

Dus genoeg inspiratie om aan de slag te gaan met het filmen van 

spreekwoorden en gezegdes. 

Daarna liet Ton ons nog een klein stukje film zien van Ellen ten Damme, 

wat hij gefilmd heeft, samen met Jan, in Floralis. Deze film draait nu in 

museum de Zwarte Tulp in Lisse.  

Piet liet als afsluiter zijn stukje film zien van het openingsconcert van de 

feestweek in Lisse, wat hij samen filmde met John. Bij dit concert trad ook 

zangeres Shirma Rouse op (bekend van tv).  

Ton bedankte iedereen voor deze avond en zoals gewoonlijk bleef de bar 

daarna nog een tijdje open voor een lekker drankje.  

 

John Beekman  



Verslag Amfi-avond 24 oktober 2023 

Aanwezig: 15 Amfi leden, Hans van Vliet is een nieuw lid 

                    4 leden van filmclub Aalsmeer 

                    1 gast, Robin Elseman 

 

Tot onze verrassing is Karel aanwezig, hij heeft een nieuwe hartklep en een 

nieuwe pacemaker. 

De spreker van vanavond is Steven Geldof met het thema Emotie in de film. 

Film en emotie horen bij elkaar. 

 

Steven begint met zijn levensverhaal; hij blijkt dyslectisch te zijn en hij heeft 

problemen met zijn motoriek. Hij heeft geen zelfvertrouwen. Een leraar vraagt 

hem aan het einde van een schooljaar om te helpen met het filmen van de 

uitvoering van de Bolero. Dat doet hij zo goed dat hij complimenten krijgt en 

besluit om door te gaan met filmen. Op zijn 17e koopt hij zijn eerste camera(met 

bandjes). Hij wordt lid van een filmclub, gaat naar de Filmacademie, heeft prijzen 

gewonnen bij filmfestivals in Cannes en Hollywood. Hij heeft van zijn hobby zijn 

beroep gemaakt. Op zijn 21ste krijgt hij en burn-out. Daarna begint hij een eigen 

onderneming en gaat films maken die hij zelf wil, naast de films in opdracht van 

anderen. 

 

Steven wil de wereld leuker maken door middel van films. 

Hij begint met ”Inspirerende Hutspot”, Steven reist door heel Nederland om 

mensen te interviewen die een inspirerend verhaal hebben, het gesprek duurt 

anderhalf uur. Zijn openingszin is: wat maakt je blij en waar word je gelukkig 

van. De filmmaker/interviewer is niet te zien, belangrijk is waar de camera staat. 

Elke week komt er een inspirerend filmpje op you tube. We krijgen een paar 

films te zien en er volgt een discussie over de emotie in de film. 

Na de pauze vertelt de secretaris van NH63, Annie Akerboom, over de 

interclubontmoeting op 26 november. Er mogen 3 films, 30 minuten totaal, 

ingeleverd worden per club. Iedere club levert een jurylid. 

De wereld leuker maken in 30 dagen is een volgend project van Steven. Er 

worden positieve inspirerende filmpjes gemaakt. Steven zoekt zijn spelers vaak 

op facebook. Een voorbeeld is een film voor zijn oma. Een groep mensen maakt 

4000 post-its met lieve berichten die ze in het huis van oma plakken. Wat een 

verrassing voor oma. 



In een volgend filmpje krijgen conducteurs op een perron allerlei cadeautjes. Dit 

omdat ze vaak met agressie te maken hebben. Ook hier is er een oproep via 

facebook gedaan, de mensen kennen elkaar niet. 

Bij het dankbaarheid-experiment wordt de deelnemers gevraagd om op te 

schrijven: wie is voor jou belangrijk, wie ben je dankbaar. Daarna wordt 

gevraagd die persoon op te bellen. De deelnemers zijn via facebook gevraagd om 

mee te doen met een sociaal experiment. De muziek geeft de emotie weer. 

Bij het filmpje Liefde worden verschillende paren omringd door een a capella-

groep dat het lied, Ik hou van jou, voor hen zingt. Dat roept verschillende 

emoties op.Het was een bijzondere en inspirerende clubavond, waarin bleek dat 

er van heel gewone situaties een film gemaakt kan worden. 

Janny de Ridder 

 

 

 

 

 



Wist u dat… 

1: Wij Steven Geldof, na vele jaren, op onze club weer hebben mogen ontvangen. 

En hij ons alles heeft verteld over emotie in films.  

2: Nancy Dijksman, ons bij ‘’In de Hoofdrol” in Aalsmeer toen ook al het één en 

ander heeft verteld over emotie in films, maar dan anders.  

3: Deze twee, Steven Geldof en Nancy Dijksman dus, volgend jaar gaan jureren op 

het ASF in Floralis in Lisse. Je zou er bijna emotioneel van worden. 

4: Carel een nieuwe pacemaker heeft gekregen en het nu een stuk beter met hem 

gaat volgens eigen zeggen. Fijn dat het weer de goede kant op gaat. 

5: We er weer een nieuw lid bij hebben gekregen, en wel Hans van Vliet, en hij heel 

vroeger, toen wij zelf ook nog jong waren, ook al lid was van AMFI’66. 

6: Dit te danken hebben aan Silvia Roozen omdat zei toen op het ASF op 1 oktober, 

met flyers stond om onze club te promoten. Is het toch niet voor niks geweest.  

7: Nel is aangehouden door oom agent en toen moest blazen omdat ze dachten dat 

ze te veel gedronken had. Toen de nodige Jus d’ Orange, die ze gedronken had, niet 

aansloeg op het apparaat, ze weer mocht doorrijden.   

8: Toen op één van onze clubavonden genodigden mochten komen, Jan Elseman 

zijn zoon heeft meegenomen omdat hij bijna net zoveel filmtalent heeft als zijn 

vader. De zoon van Jan het zo’n interessante avond vond, dat hij misschien ook wel 

lid wil worden van onze club AMFI’66. Ik zou zeggen, denk er niet over na, maar doe 

het gewoon. Van jong talent kunnen wij zelfs nog heel veel leren.   

9: Piet en Ingrid in Lisse zijn gesignaleerd en langs het huis van de secretaris 

wandelden en opmerkte dat daar boven een bar en casino was. En dat ze maar snel 

doorliepen omdat ze misschien wel dachten, als we daar naar binnen gaan, zijn we 

straks wel heel veel geld kwijt.  

10: We al in de wintertijd zitten, en wie de klok heeft vergeten te verzetten nu nog 

in de zomertijd leeft. Dus heeft u het nog niet gedaan, zet hem dan nu terug. Anders 

komt u straks te vroeg op de clubavond. Heeft u het wel gedaan, dan zal u zeker op 

tijd zijn op de clubavond. Want als het klokje thuis tikt, dan tikt ie ook bij AMFI.  

 


